
Deel 6: Aanwonende Tuinluststraat en enthousiast gebruiker Opa’s Veldje

Beste gemeenteraadsleden en beste wethouder,

Mijn naam is Geert Lutke-Schipholt, ik ben 13 jaar oud en ik woon in de

Tuinluststraat.

Wij hebben zelf geen tuin en Opa’s veldje is dus eigenlijk een hele grote voortuin

voor mij.

Met mijn kleine buurtkinderen speel ik vaak tikkertje.

Met de grotere kinderen spelen we jachtseizoen.

Met andere kinderen van mijn scouting, de RMWG, varen wij met de kano’s

van het clubhuis aan de Binckhorstlaan over de Broeksloot naar het water naast

Opa’s Veldje

Ik hoor de hele tijd dat grote mensen zeggen dat Opa’s veldje niet aangetast

wordt.

Maar de tram komt zo dichtbij,   dat klopt gewoon niet!

Er is nu al heel veel geluid van de snelweg en de treinen,

als er nog eens zoveel sneltrams bij komen

dan hoor je elkaar niet meer als we aftellen bij verstoppertje.

En moet je de hele tijd oppassen dat je niet onder een tram loopt.

Tegen de tijd dat de tram er ligt ben ik misschien al uit huis.

Maar ik laat mijn stem vanavond horen omdat ik wil opkomen voor de kinderen

die nu klein zijn   en voor de kinderen die hier in de toekomst komen wonen.

Veel succes met beslissen en dank voor uw aandacht !
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